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KINGSIZE 

Je zou geen kind kunnen krijgen, 

om het geenkind te leren dat ook die keuze 

bestaat, daarvoor zou het wel 

een meisje moeten zijn – om het die vrijheid 

mee te geven. Als het geenkind een jongen is, 

zou je het leren hoe met meisjes om te gaan. 

Je zou geen kind kunnen krijgen en het ook aan 

andere vrouwen willen laten zien, op het terras, 

de werkvloer, wanneer je op vakantie bent. 

Anderen zullen eerst denken dat het welkind 

bij opa oma slaapt, dat je gescheiden, of nee 

het geenkind 

komt als allerlaatste. 

Je zou keer op keer het nietkind 

naar voren schuiven, als de keuze 

die je hebt gemaakt en hoe je die 

met lege handen draagt. 
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