
Mischa van Huijstee – Alles van ijs is maakbaar. Tekst A (zonder uitleg) 
Uit: Zwemlessen voor later. Klimaatpoëzie. (Uitgeverij Vrijdag, 2020, p. 23) 

 

Alles van ijs is maakbaar 
 

 

Onder de sijpelende ijslijven liggen 

al duizenden stenen klaar 

voor een gedenkwaardig afscheid 

en de zee is onverzadigbaar 

ze neemt het smeltwater zonder aarzelen in zich op 

 

Daar hoeven we ons 

gelukkig niet mee bezig te houden 

we hebben immers al genoeg 

aan ons hoofd 

 

Zo moeten we voor ons nageslacht  

nog een fotoboek maken vol gebroken wit 

toch het kleurtje van de eeuw 

 

Zo moeten we nog een woord verzinnen 

voor elke plek ontdaan van sneeuw 

 

En hé, kop op 

als we niet kunnen wennen aan het nieuwe landschap 

dan laten we sneeuwkanonnen replica’s blazen 

van onze dierbaarste ijslijven 
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