
Toon Tellegen  ̶  Mijn vriend. Tekst A (zonder uitleg) 
Uit: Minuscule oorlogen (Querido, 2004) 

 

Mijn vriend 

 

Mijn vriend,  

hij staat aan de rand van een afgrond,  

maar hij wankelt niet, 

 

zij die beweren dat hij wankelt, 

weten niet wat wankelen is, 

 

het lijkt op wankelen, 

het lijkt zelfs op vallen, 

op ergens zich nog aan vast willen klampen, 

maar het is het niet, 

 

het is ook geen schreeuwen 

wat hij doet, 

geen terugdeinzen, geen aarzelen, geen omkijken, 

 

het is iets nieuws, 

iets anders, 

iets wat niemand kan – 

 

mijn vriend,  

zijn blauwe hemel, 

zijn slechtvalken ongeduld, 

zijn grauwe winters zuivere onsterfelijkheid, 

 

hij wankelt niet. 
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