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Uit: Album van de Indische poëzie (Rubinstein, 2014, p. 109) 

 

De rietfluit 

 

Bamboeriet bost, sluit mij in, 

scherpe bladen zagen zingend 

boven mijn hoofd, 

zonflitsen snijdend als bamboeblad 

slaan mijn ogen, hitte snerpt zweet 

uit mijn huid, 

tot mijn voeten 

zelf de weg weervinden 

naar de wind van de vlakte. 

Koel vervaagt de angst voor demonen. 
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