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Het spel dat oorlog heet 

 

een wereldoorlog is bepaald geen spel 

vijf jaar lang werd ons land onderdrukt 

werd het leven een regelrechte hel 

ging men onder ’t naziregime gebukt 

 

ook in andere Europese landen 

viel Hitlers leger massaal binnen 

eenmaal in wrede Duitse handen 

kon die Endlösung eenvoudig beginnen 

 

met grof geweld en gekweekte haat 

werden untermenschen omgebracht 

een onmenselijke daad 

door zieke breinen uitgedacht 

 

met dit spel wordt u door de oorlog geleid 

verduistering, collaboratie, ’t komt al voorbij 

gedenk die vreselijke tijd 

opdat wij niet vergeten, ook al zijn we nu dan vrij 
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